
Programma Dodenherdenking 
Hoensbroek - 4 mei 2019

Organisaties:
Stichtingen Buurtgericht
Werken Hoensbroek

19.45 uur • Opening ceremonie middels korte toespraak Leon Krewinkel.
 • Breuker mannenkoor brengt drietal gezangen ten gehore.
20.00 uur  • Twee minuten stilte.
20.02 uur • Klokken luiden.
20.03 uur • Last Post.
20.05 uur • Krans neerleggen namens de gemeente.
 • Krans neerleggen namens militairen en verzetsstrijders.
 • Krans neerleggen namens de gezamelijke stichtingen   

 buurtgericht werken Hoensbroek.
 • Krans of bloemen neerleggen door bezoekers.
 • De kransen en bloemen worden aangeboden met erewacht-
  begeleiding door Scouting St. Christoffel Hoensbroek.
20.20 uur  • Overdenking pastoor Van Dijck.
20.25 uur  • Toespraak namens de gemeente.
20.30 uur  • Wilhelmus, Limburgs volkslied (Breuker mannenkoor).  

 Iedereen mag meezingen.
20.40 uur  • Koffie en vlaai in Amicitia.

 De tijden zijn onder voorbehoud.   

Vrijheid is niet vanzelfsprekend maar vraagt verantwoordelijkheid.

De 4de mei is een aansporing voor burgers, instellingen, overheden  
en bedrijven om zich actief in te zetten voor de vrijheid.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ceremonie- 
meester Leon Krewinkel, tel. 045 - 5 22 92 94.
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Wilhelmus Limburgs Volkslied

W ilhelmus van Nassouwe
ben ik, van Duitsen bloed,
den vaderland getrouwe
blijf ik tot in den dood.
Een Prinse van Oranje
ben ik, vrij, onverveerd,
den Koning van Hispanje
heb ik altijd geëerd.

M ijn schild ende betrouwen
zijt Gij, o God mijn Heer,
op U zo wil ik bouwen,
Verlaat mij nimmermeer.
Dat ik doch vroom mag blijven,
uw dienaar t’aller stond,
de tirannie verdrijven
die mij mijn hart doorwondt.

Waar in ’t bronsgroen eikenhout, 
’t nachtegaaltje zingt.
Over ‘t malse korenveld, 
’t lied des leeuweriks klinkt.
Waar de hoorn des herders schalt, 
langs der beekjes boord.

Daar is mijn vaderland, Limburgs dierbaar oord!
Daar is mijn vaderland, Limburgs dierbaar oord! 

Waar de brede stroom der Maas, 
statig zeewaarts vloeit.
Weelderig sappig veldgewas,
kostelijk groeit en bloeit.
Bloemengaard en beemd en bos, 
overheerlijk gloort.

Daar is mijn vaderland, Limburgs dierbaar oord!
Daar is mijn vaderland, Limburgs dierbaar oord!  

Waar aan ’t oud Oranjehuis, 
’t volk blijft hou en trouw.
Met ons roemrijk Nederland, 
één in vreugd en rouw.
Trouw aan plicht en trouw aan God, 
heerst van zuid tot noord.

Daar is mijn vaderland, Limburgs dierbaar oord!
Daar is mijn vaderland, Limburgs dierbaar oord! 


